
Celina J. Casteels
July 15, 1923 - September 30, 2011

Celina J. Casteels 
 Celina Joanna Casteels, 88, a resident of Macomb Township since 2000, died

September 30, 2011 at her home. She was born on July 15, 1923, in
Mechelen, Belgium. 

 Prior to coming to America, Mrs. Casteels was a visiting Pediatric nurse for
almost 20 years, in the town where she grew up. She lived in Utica for 38
years before moving to Macomb Township with her daughter and son-in-law.
She did charity work for years at the Father Taillieu residence and was the
treasurer of the Father Taillieu Guild. Celina enjoyed spending time with her
family and friends, she will be greatly missed. She was an active member of
St. Lawrence Parish. She is survived by her daughter, Carol Casteels Karafa
and son-in-law, Charles William Karafa III. She is also survived by her sisters:
Maria Biesemans, Justina Janssens, Gaby Leenders and Godelieve
Vlummens, as well as, brother-in-law, Jos Vlummens, sister-in-law, Rosa
Verbist, many nieces and nephews, great nieces and great nephews. A
funeral mass will be held at 10 a.m. on Monday, October 3rd at St. Lawrence
Catholic Church, 44633 Utica Road, Utica. Burial will be in Resurrection
Cemetery, Clinton Township. 

 Visitation will be prior to the funeral mass at St. Lawrence Church, beginning
at 9 a.m. 

 Memorial contributions may be made to Father Solanus Capuchin Soup
Kitchen or St. Lawrence Church.
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Leenders KAty - March 25, 2015 at 12:00 AM

Liefste Carol & Charles, Ik wil jullie even laten weten dat we erg
meevoelen met jullie verdriet.Jullie hebben ongelofelijk goed voor
tante Cel gezorgd.En zoals de andere neven en nichten kan ik tante
Cel ook vooral herinneren met pretlichtjes in haar ogen en
gebeurtenissen vertellend met de nodige humor.Nu is ze terug
samen met je papa.Dikke knuffel Katy

Krol Leenders - March 25, 2015 at 12:00 AM

Lieve Carol - Ann & Charles Tante Cel blijft bij ons in vele vele
mooie herinneringen. Dood is men pas als iedereen je vergeten is.
Liefs dikke knuffel Patsy & Charles

leenders - March 25, 2015 at 12:00 AM

Carol Ann an charles, We give our condolances to our nice on this
sad occasion. I always will remeber your mother as a the most
joyfull aunt. Our toughts are with her and you onthis occasion but as
a christian we believe she is now regatered with her husband.
Wissing you a lot of courrage, on behalf of my mother and myself
carl leenders family
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Mia Vlummens - March 25, 2015 at 12:00 AM

Liefste Carol en Charles Het deed ons te verdriet te horen dat Tante
Cel is overleden, het moment komt maar het komt steeds te vroeg.
We zijn bij jullie in gedachten, geven jullie een troostende schouder
en al is de afstand nog zo ver, diep in ons hart voelen we met jullie
mee. Tante Cel was voor mij de tante die altijd klaar stond, iedereen
was welkom. Ik troost mij met de gedachte dat ze nu terug samen is
met Nonkel John. We hielden van hen beide. Ik zal nooit vergeten
zoals ze altijd zei “Miateke” Deze woorden staan in mijn hart gegrift.
Hou jullie sterk en weet dat we jullie houden, tot binnenkort Mia
Vlummens en Johan Laperre Arne Elio en Lucas
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Lynae Greely - March 25, 2015 at 12:00 AM

Carol and Charles - My thoughts and prayers are with you during
this difficult time. Your Mom was an extraordinary woman and will
be missed. Love Lynae

Lief en Jos - March 25, 2015 at 12:00 AM

Beste Carol en Charles, Omdat we van onze Marc wisten dat ons
Cel zo zwak was, hebben we de laatste weken met ons Ju en ons
Bi veel over haar gepraat en veel aan haar gedacht. Toen we het
nieuws vernamen zijn we erg geschrokken en het stemt ons zeer
droevig. De vakanties van ons Cel hier en aan zee waren altijd heel
aangenaam en blijven zeer mooie herinneringen.Ook de
herinneringen aan onze blije jeugdjaren en aan onkel John zullen
we dankbaar bewaren in ons hart. Ook morgen tijdens de
begrafenis zijn we zeker in gedachten bij haar en bij jullie.Wij
wensen jullie veel moed in deze zware periode. Jullie zijn bij ons
thuis altijd van harte welkom. Veel sterkte. Love and kisses Tante
Lief en Onkel Jos
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Fam. De Keyser - March 25, 2015 at 12:00 AM

Beste Carol en Charles, We hebben het ongelofelijke voorrecht
gehad om deze laatste zomer van tante Cel samen met jullie mee te
mogen beleven. We zijn getuige geweest van jullie enorme inzet en
de fantastische zorgen die niemand beter had kunnen geven. Ze
werd inderdaad door jullie beiden als een prinses verzorgd en
behandeld. Afscheid nemen doet pijn. Onze troost is dat ze nu
gelukkig zal zijn bij nonkel John. Ook de vele goede en blije
herinneringen zullen ons voor altijd bij blijven en kunnen de pijn van
het verlies van jullie moeder en onze tante Cel enigszins
verzachten. We wensen jullie veel moed en sterkte in deze moeilijke
periode. Innige deelneming van ons allen, Ingrid, Jef, Karlien en
Marijn, Pieter en Nele, Annelies

jacques biesemans - March 25, 2015 at 12:00 AM

Beste Carol-An en Charles, Ook al wisten we dat de gezondheid
van tante Cel wankel was, het nieuws van haar overlijden heeft ons
erg verrast.Afscheid nemen van je mama zal moeilijk zijn, maar
moge de mooie herinneringen een troost bieden.Wij zullen tante Cel
blijven herinneren als een zeer lieve tante die graag en veel
lachte.Ze was altijd zeer hartelijk en ook zeer gastvrij voor haar
familie in België waar ze veel aan dacht en veel van hield. Wij zijn in
dankbare gedachten bij tante Cel en zeker bij jullie.Wij bieden u ons
diep medeleven aan. Love and kisses. Jacques en Bea Annelien en
Kristof, Maaike en Kevin, Joachim en Evi

The Karafa's - March 25, 2015 at 12:00 AM

Aunty Cel you will certainly be missed. You were like a Grandma to
my kids and a great person to be around. Your care for others
extended even past your family and we love you. Prayers go out to
your entire family. God Bless - may you rest in peace.
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Marion Lelito - March 25, 2015 at 12:00 AM

I am so sorry to hear of your mom's passing she was such a great
friend at St. Lawrence when you were in grade school. We shared
both being of Belgium decent she was a great lady. God bless her
as she goes to her eternal reward. May she rest in peace.

Marc Vlummens - March 25, 2015 at 12:00 AM

Beste Carol, Charles, Afscheid nemen is het moeilijkste wat er is, zij
het nu op 50, 70 of 90 jaar. Hoe ouder men wordt hoe groter de
mogelijkheid maar als het moment daar is , is de pijn even groot.
Wij hebben tante Cel lang onder ons mogen houden en mogen
zeker dankbaar zijn voor zo een vol en mooi leven. Laat dit voor
jullie een troost zijn in deze moeilijke periode. Wij zullen ons tante
Cel steeds herinneren als een joviale tante, correct maar steeds
met een vleugje humor, zij is nu gelukkig en temidden van al die
anderen die wij ook zo missen. Wij hebben het grootste respect
voor jullie goede zorgen en de manier waarop jullie tante Cel
hebben geholpen tijdens haar laatste jaren! Onze innige
deelneming, Love, Marc, An, Wim


